
Inzamelactie  
Een 18 jarig meisje, vlucht uit Eritrea, haar 
land, op weg naar een beter leven in België. 
Onderweg wordt ze misbruikt en mishandeld 
… met een baby’tje tot gevolg.  

Ze woont in een nabij gelegen 
opvangcentrum, en heeft noch financiële, 
noch sociale steun.  

Wie is bereid om mee te helpen, en zaken te 
doneren, zoals luiers, tetra-doeken, 
verzorgingsproducten, natte doekjes, … alles 
is welkom.  De spullen mogen hierheen 
worden gebracht. 

Dank u wel! X Dr Ellen 


